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Het is zover.
Ik mag een keertje mee met de kerels van het wrakvissen.
Nadat pa 2 weken terug is mee geweest en allemaal grote verhalen had ,
was het mijn beurt dit mee te maken.

  

      

Op Maandag middag wordt ik gebelt of ik in de gelegenheid 
ben om dinsdag mee te gaan wrakvissen.
Ik heb die nacht nog een nachtdienst maar laat deze 
kans niet voorbij gaan en zeg dan ook snel ja.
De volgende morgen gelijk door vanuit me werk in
Ridderkerk naar de haven van Stellendam.
De andere waren al aan boord.

  

  

We varen om 07:00 de sluis in om daarna 2 uur en 45 min. 
door te varen naar het wark.
Onderweg geprobeerd wat te slapen maar dat ging niet echt.
Ik had teveel zin in vissen.
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Het was mistig en er liep een klein golfje.
Maar de boot van Anton knalde daar over heen naar de visgronden.

  

Daar aangekomen zien we dat er al 3 bootjes liggen.
Ga je bijna 100 km. uit de kust en lig je nog met 4 boten bij mekaar.

  

  

Dan is het snel de hengels optuigen en vissen.
Want we zagen dat de andere boten ook mooie 
gullen aan het vangen waren.
Ik zelf laat de pilker zakken en na een paar keer 
op trekken voel ik een aanbeet.
En ja hoor ...mijn eerste gul van de wrakken is een feit.
En gelijk een mooie.
Tijd om foto,s te maken hebben we niet.
We gooien de hengel gelijk weer in en vissen weer door.
Er wordt goed vis gevangen tot de stroming er uit valt.
Dan gaan we "driften" over het wrak heen.
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Hier Dick en Gerrit tussen de driften door.
We vangen nog steeds vis maar een stuk minder.
Dan besluit Anton om naar een ander wrak toe 
te varen een uur hier vandaan.
De zon die door gebroken was verdwijnd en wordt verdrongen door de mist.
Daardoor voelt het gelijk een stuk kouder aan.

  

  

Tijdens het varen naar het andere wrak stript Gerrit de vis.
En hierboven zie je hoe Dirk de binnen kantjes goed schoon maakt.

  

{mgmediabot2}path=film/wrakvissen.avi|width=450|height=450{/mgmediabot2}
Het zijn allemaal mooie vissen.
Ik heb het beren naar me zin.

  

Op het andere wrak vang ik een heel klein visje.
Met daarop op gevolgt een nog iets grotere.
Deze waren te klein voor in de kist en zwemmen daarom ook weer.
Al met al bij nog drie wrakken geweest .
Maar hier hebben we alleen pilkers op verspeeld en geen vis meer gevangen.
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We zijn alweer voor de kust.
Waar de wind weg valt en de zon heerlijk schijnt.
Helaas was dit op de visgronden niet zo.
Mja je kan niet alles hebben he.

  

  

Wat we wel hadden was Vis....

  

  

En vis....

  

  

En nog meer Vis.

Al met al vond ik het al veel vis.
Maar ze hadden 2 weken terug nog 2x zoveel.
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  Een maal tussen de haven hoofden kwamen we de "sirius" tegen vol met vissers die ook lekker een dagje weg geweest waren.En toen de sluis in naar de steiger toe.  

  De buit werdt voor het verdelen nog een keertje met schoon water nagespoelt.  

  Ik kreeg de eer en mocht de grootste vis mee naar huis nemen.Deze was overigens niet door mij gevangen.Maar volgens mij had Anton deze mooie kabeljauw gevangen.De enigste andere vis dan kabeljauw was een Polak.Deze werd gevangen door Dennis , Dick zijn zoon.Ik heb een heerlijk maaltje vis mee gekregen .En deze dan ook schoongemaakt en gefileert.  

  Super dag gehad.En hoop nog een keertje mee te kunnen.Dick , Anton , Gerrit , Ton en Dennis bedankt voor de leuke dag.Daarna ben ik snel gaan eten en in coma gevallen op bed.  Tot het volgende sessie verslag.Marcel Mos.      
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