
Een dagje Professioneel vissen

Geschreven door Marcel Mos

Nu me computer op orde is een verslagje van 

een nachtje vissen op de Tong met mijn broer.

  

  

      

  

De mensen die mij persoonlijk kennen weten dat me broer
visser is van beroep.

  

En deze heeft mij uitgenodigd een nachtje mee te 
gaan vissen op de tongen.
Dit was al in het najaar van 2010.
Maar door de computer problemen nu een verslagje hier van.

  

We gaan op pad met de boot van me broer .
De Anna Niek
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  We gaan in de avond vertrekken om de nacht door te vissen.En het is heerlijk weertje als ik aankom in de haven.  Alle spulletjes aan boord en dan gaan we op pad.  Het is al snel donker.En Kees (me broer) gaat het net klaar maken.  

  Zoals je ziet is het goed donker op zee.Mja er zijn ook geen lantaren palen in de buurt.  

  Het net is van de netten rol.En we gaan is kijken of we wat tongen kunnen vangen.  

  Hier is alles gereed en laten we het net richting de boden zakken.Me broer heeft gekozen voor een kleine vissersboot om ecologisch verantwoord te kunnen vissen.Dit houd in dat het net kleiner is en ook de inhoud hiervan.Daardoor worden de vissen die te klein zijn of waar je op dat moment niet op vis niet dood gedrukt en kan gewoon weer weg zwemmen na het uitzoeken.  

  Als we een tijdje vissen wordt het tijd om het net op te gaan halen.En kijken of we geluk hebben dat op deze plek op dit moment de Tong aanwezig is.  

  Naast de boot is het donker.... aarde donker.  

  De lichten die je in de horizon ziet zijn van de nieuwe maasvlakte.Daar is een hoop bedrijvigheid.... zelfs snachts.  
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  Zo ziet een box er dan uit na een keer het net legen.Een hoop krabben zeesterren en kwallen.En heel veel tong.Maar veelste veel tong die onder de maat was.Er kwamen per trek maar een paar tongen uit en wat bot.Hier ondervond ik gelijk het voordeel van deze visserij.Want alle mini tong die weer overboord ging zwom gewoon weer weg.En kan dus weer gewoon door groeien tot mooie tongen.  

  Als het dan weer ochtend is en alweer licht dan gaat het net weerop de nette rol.De laatste tongen die nog gestript moeten worden doet kees opde weg terug naar de haven.Ik mocht achter de besturing zitten van de boot.  Dit was even anders dan het besturen van het visbootje met snoeken.  

  Via de laptop zie ik precies welke lijn ik aan moet houden om voor de haven uit te komen.  Onder tussen maakt kees de boot verder klaar.  

  En stript de laatste tongen om deze echt dagvers aan de markt te brengen.  Ik ben onder tussen bezig met het thuis komen.  

  Het rader geeft goed de Haringvlietdam aan en de kust van Goereeen aan de andere kant de kust bij Rockanje.  

  Na de vaart heeft Kees de boot in de haven gevaren.En hebben we de vis aan geboden bij de vismarkt.Ik was gebroken.Want het is best hard werken om die boxen uit te zoeken.En dat wil je ook snel doen om de vis snel weer terug in het water te krijgen.Al met al weer een ervaring rijker.Kees bedankt voor deze vis les.Aan de lezers... nu ook een beetje een beeld van hetprofessionele vissen.En dat er best manieren zijn die er voor zorgen dat de visstand niet naar de knoppen gaat door deze manier van vissen.    Groetjes:  Marcel Mos.        
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