Voor de Tweede maal naar 8maal.

Geschreven door Marcel Mos

Voor de tweede maal naar 8maal.

Voor de tweede keer naar de forellen vijver in 8maal.

Het is dan zover.
Weer naar achtmaal op de forellen jacht.
Deze maal zou me moeder mee gaan vissen.
Maar omdat Mitchel ziek was geworden is me
moeder bij Mitchel gebleven.
En de visser die mee zou gaan is ook niet mee
gegaan om medische problemen.
Maar als verrassing is me broer mee gegaan.

We zijn deze maal naar de andere vijver gegaan omdat hier de
zaterdag ervoor een kanjer dag op gehouden is.

En die waren er uiteraard nog niet allemaal uit gevist.

En dat wilde wij dan wel gaan proberen.,

Aangekomen waren we niet de enigste met dat plan.
Het was erg druk langs de vijver.
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Terwijl ik me hengels nog aan het optuigen was had
pa al een vis aan de hengel hangen.
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En zo begon het goed.
En dat gaf goede hoop.

Ik ving dan eindelijk na ook een vis maar toen
waren we al bijna 3 uur verder.

Het was heerlijk weer maar de vangsten bleven achter.
Niet bij pa...want die ving er uiteindelijk 4.
Me broer had wederom het geluk niet en ving niets.

Maar de buurman van pa stond aardig te vangen.
Pa heeft er wat tips van gekregen.

En die gaan we de volgende keer dan weer uitproberen.

De buurman van pa had ze vriezer al vol.
En pa mocht voor een prikkie zijn vis mee nemen.
Dus uiteindelijk toch nog wat vis mee naar huis.
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