
Avondje rustig aan de waterkant.

Geschreven door Marcel Mos

14-06-2009

Het is Zondag avond.
Erg lekker weertje...dus vissen.
Arianne zit voor de tv dus ga ik even achter me hengels zitten.

Kijken of er nog een karpertje langs wil zwemmen.

  

De zon duikt alweer weg.
Dus de schemer kan beginnen met de karpers te doen asen.
Mooie tijd van de dag om te vissen.
Wind gaat meestal liggen en daardoor blijft het aangenaam.
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Een waar vis paradijsje deze sloot.
Er wordt veel gevist.
Maar hoofdzakelijk op witvis.

Vandaag een primeur.
We hebben een nieuwe onthaakmat.
En ik hoop deze nat te mogen maken met een leuke vis.

Deze mat is van het merk Nash en deze pomp je op met lucht.
Ideaal als je op groot water vis en je wil 
met je vis op de foto in het water.
En ideaal voor mensen met een kleine auto zoals ik.
Je rolt de mat dus gewoon op als je de lucht er uit laat lopen.

Sammy houd de boel weer in de gaten.
En is er weer lekker bij.
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Het wordt donker en ik doe een verlichte pen aan me hengel.
Altijd handig in het donker.
Ideaal vissen zo..je mist niets.

De andere hengel gaat met een zinkende broodpluim
op het midden van het slootje.
Maar na een half uurtje zie ik z,n brede rug omhoog komen .
Precies tussen het riet voor me voeten.
Dus gouw de pluim eraf en een korstje er op.
Tussen de oude korsten die daar nog dreven.
De vis komt nadat hij 1 oude korst op hebt direct richting mijn korst.
Ik pak de lijn tussen me vingers...
(In het donker zie je niet meer of je lijn strak loopt.)
En voel inderdaad de lijn aan trekken.
Ik sla aan en ,....HANGEN.

Rustig dril ik de vis in het schemer licht uit.
Tijdens het zakken naar de water rand
lig ik nog bijna naast de vis.
Het was er erg glad door de regen van vanmorgen.
Maar alles gaat goed en de vis land netjes in het net.
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Thank You verry mutch for photograping for me English Dude.I even din't know you name.Er was dus een engelse witvisser die deze foto,s heeft genomen voor mij.Hem niet eens ze naam gevraagd.Maar was wel heel leuk dat hij even naar me toe kwam tijdens de dril.Een heel voldaan gevoel na het vangen van deze leuk mooiekarper.Tijd dus weer om naar huis te gaan.De boel in te pakken.De ingewijde onthaakmat weer op te rollen.Alles was weer geslaagd.Ik kan er weer een week tegen aan.Aankomende zondag is het vaderdag.Dus zal wel geen vissen worden.Dus tot snel weer iedereen.Groetjes:Marcel Mos.
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