
Een nachtje tussen door...

Geschreven door Marcel Mos

Een nachtje tussen door met Mitchel.

Tussen het werken door is er af en toe 
nog tijd voor een nachtje vissen.
En aangezien Mitch vakantie heeft wil
die ook wel erg graag naar de waterkant.
Dus besluiten we naar de polder te rijden.

  

De stek waar we de vorige keer gezeten hebben is bezet.
Dus wijken we uit naar de andere kant van deze sloot.
Maar dat maakt ons niet uit want er zijn zat mooie plekjes hier.
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Zoals jullie kunnen zien...niets mis met de nog open stekken hier.Snel opbouwen en de hengels in het water is het motto.Mitchel doet het vandaag anders.Die heeft de smaak te pakken van het vissen met de vaste stok.Dus die heeft een doosje maaien mee gebracht en gaat is achter de vorens aan.

Het opbouwen ging op het gemakkie en we sliepen vandaag weer eens lekker onder een open paraplu.Mitchel ving de sloot leeg..Het ene vorentje na de andere afgewisseld meteen baarsje tussen door.Onder tussen is het al avond geworden en we krijgen bezoek van Arianne.Deze komt gelijk het het avond eten brengen.En blijft daarna nog even gezellig bij ons.

Mitchel en ik zijn om 23:30 lekker op de strecher gaan liggen.En hebben nog eens flink tegen mekaar gespeeld op de DS.Rond 00:30 waren de luikjes gesloten want ik had nog een SMSgemist van het vrouwtje of we nog wakker waren.Om 03:00 viel een zwinger met een bijna vrije val naar beneden.Genoeg reden om heel snel naar de hengel te komen.Met terug lopers ben ik altijd wad voorzichtig...Dus ik draai eerst de lijn weer strak om te kijken wat er gebeurd.Dit krijgt een reactie van een grote kolk en het gevecht kon beginnen.Ik moet zeggen dat de vissen hier goed sterk zijn.Kreeg een lekker rondje om de sloot te zien van de vis.Mitchel stond al te popelen om de vis te scheppenmaar moest wel even geduld hebben.Uit eindelijk kwam de vis moegestreden aan de kant voor het net.Daar liet Mitchel hem/haar rustig inschuifen en dat doet hij al als een volleert visser.
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Een leuke vis is weer het resultaat.Niet de grootste..maar een hele leuke dril aan gehad .Snel weer terug het water in.Even na genieten met mitchel van de vangst en dan weerde strecher op.Om 05:00 gaat er een pieper volledig los.Gilt de hele buurt wakker behalve Mitchel dan.Die slaapt gewoon lekker door.Weer een lekkere dril.Vissen zijn goed op sterkte hier.En daar vissen we tenslotte voor op de Karper.Ik wordt weer een rondreisje sloot voor geschotelt.Uit eindelijk krijg ik contact met Mitchel.Als deze van de strecher af is ligt de vis al in het net.En die leggen we dus lekker op de onthaakmat.(de nieuwe mat die tot nu toe nog steeds heel blijft).
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Ook deze vis gaat na de foto,s weer snel terug het water in.Dit wordt altijd heel netjes gedaan door Mitchel.Die altijd met veel moeite weer afscheid neemt van de gevangen karpers.Mitchel is wakker en wil nog even op de DS.Ik zeg...ga je gang maar  , maar pappa gaat nog even de oogjes sluiten.Om 07:00 ben ik weer wakker .Ik bezef me dat ik geen horloge meer nodig hebt wat ik sta elke keer precies om de 2 uur naast me strecher.Ik ga een grond voertje aan maken voor bij de pen hengel.En terwijl ik hier mee bezig ben wordt Mitch ook wakker.Deze is voor zijn doen er vroeg..Mitchel en ik zitten met een pennetje te vissen langs de kant.En dan ziet mitch een grote roofvogel hoog boven ons cirkelen.Dat is iets wat die kleine ook ernorm boeit...roofvogels.Dus voor Mitch:

Terwijl we zo nu en dan een voorn vangen en een paar dikke brasemsschrikt Mitchel zich rot omdat er ineens flinke beuken op de karper stok gegeven worden.Hij is er zo bedust van dat ie er gewoon nar blijft zitten kijken.Ik sta dus snel op en sla de vis aan.Geef daarna de hengel aan mitch die een aardig krachtig dier voelt.Maar als snel blijkt dit geen karper te zijn.Mitchel vangt ze aller eerste zeelt in ze leven.En gelijk een beste ook.
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En ook deze mooie zeelt wordt weer met veel zorg terug gezet het water in.Prachtige vis en Mitchel is helemaal in ze nopjes.De zon maakt van de ochtend weer een feestje .Gelijk heerlijk warm.Zodat onze vaste vismaakt een schaduw plekje is gaan zoeken.

Mitchel is los.Hij wil meer en gaat gelijk er weer fanatiek met de vaste stok tegen aan.Vangt ook ze vorentjes best wel.Helaas geen echte grove voorns tussen.Maar hij is toppie bezig.

Ik als trotse pappa geniet met teugen van het bezig zien van die kleine.Helaas moest ik onder tussen al beginnen met opruimen want aan al het leuke komt een eind.Maar de trend voor Frankrijk is gezet.Over dag met de penhengel vissen voor de actie.En snachts deze wisselen voor een hengel op de bodem.En die hengels zijn er helemaal klaar voor.

Ons volgende verslag zal zijn na Frankrijk.We zijn eerst een weekje op vakantie zonder hengels.En dan gaan we een weekje kijken of de vissen in Frankrijk nog een beetje actief zijn.Tot die tijd iedereen heel veel visplezier.Mitchel en Marcel Mos.PS.. ik wil bij deze Haagse Dennis & Beppie feliciteren met de geboorte van hun zoontje Jack.
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