
Woodslake 2009 (dag 7)

Geschreven door Marcel Mos

Woodslake dag 7

Aan al het mooie komt eens een eind.
En dat was voor deze visweek nu gekomen.
We hebben geen vis meer gevangen in de nacht.
En om 8:00 uur was ik wakker.
Ik ben begonnen met opruimen en klaar zetten voor het terug laden.

Mitchel werdt om 9:30 wakker.
Toen ben ik snel begonnen aan de strechers en de tent.

  

Nadat alles was ingeladen zijn we langs de Engelse 
gegaan om afscheid te nemen.
Andy was hier voor 4 weken en had dus nog 3 weken te gaan.
(Andy thanks mate for your compagny and the info you gave us )
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Een nieuwe vis-vriend erbij die we mischien nog 
vaker gaan zien op GonCourt.

En dan rijden we langs het huis van Pascalle de beheerster van het complex.

en dan nu iets ingezoomd.

En dan na afscheid in de loge genomen te hebben van Pascalle zien we 
de laatste foto van het Goncourt-Complex.
Namelijk als je over dat bruggentje rijd dan ben je weg van Goncourt.
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 Onder het terug rijden naar huis heeft mitchel nog wat foto's geschoten.
Hier volgen er een paar van de 200 die die heeft gemaakt  ;-)

Bij de benzine pomp ontmoeten we nog even nederlanders die 
ook op Goncourt hebben gevist maar op een ander meer.

En dan nog wat reis foto's.
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Lekker ongeschoren bekkie he...

 Toen we weer thuis waren de spullen uit geladen.Weer een tuin vol spullen .

In de avond de boel opgeruimt en weer schoon gemaakt.En daarna weer hard aan het werk gegaan die nacht.Het was een zeer leuke week.Even een paar mensen bedanken:Ivo en Leon bedankt voor het lenen van het bootje.Zonder dit bootje dan had ik een paar vissen niet op de foto kunnen zetten.Bas van Klaveren bedankt voor het kunnen boeken van deze vakantie.Pascalle bedankt voor de hele goede verzorgng op Woodslake.( Pascalle Merci beaucoup les bons soins. )En ook henk Dokter bedankt voor het tippen van dit water.Anders waren we nooit hier gekomen waarschijnlijk.Iedereen tot de volgende sessie...Weer in Nederland.Groetjes en veel vis plezier:Mitchel & Marcel Mos
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