Even pennen in de middag...

Geschreven door Marcel Mos

10-10-2009 pennen.

Het is lekker ruig weer.
En ik heb zin om even naar buiten te gaan.
Of te wel..we gaan even pennen.

Ik had voor me verjaardag een nieuwe molen voor me penhengel gekocht.
En die moest uiteraard even uitgeprobeerd worden natuurlijk.

In het begin stond er een klein kammetje op het water.

Maar de wind nam snel toe.
Snel de plu op zetten en lekker uit het windje de boel optuigen.
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