
Pennen is van start in 2010

Geschreven door Marcel Mos

Het is dan eindelijk begonnen....

  

We vissen weer op de karper.
En wel met de pen hengel.
Er zijn inmiddels al 3 momenten geweest van het pennen.
Hier een foto impressie hier van.
Veel kijk plezier...

  

      

  

  

Het lekkere zonnetje trekt mij toch al snel naar de 
waterkant om weer te gaan pennen.
Zo in het voorjaar altijd weer mooie beelden met zon.
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  Zo hier en daar komt er een brasem uit.Als ik zo met mitch aan het vissen ben vissen we meestal op 1 plek.Mitchel heeft nog wat moeite met stil zijnen vooral met rustig lopen.Dus struinen heeft met Mitchel niet zo veel zin.  

  

  

  Hier vis ik met de penhengel en 1 hengel met een slappe lijn met mais er aan op de bodem.  

    Veel vogels komen hier langs zoals deze fuut.Helaas hebben we moeten vernemen dat onze geliefde zwaan "Zwartje"deze winter is overleden.  (R.I.P. Zwartje)  

  

  Hier zijn Mitchel en ik aan het vissen.Mitchel met de vaste stok en ik met de penhengel.  

  En naast ons nog twee hengels op de bodem .Want...je weet maar nooit.  
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  Mitchel maakt overal foto's van... ja ook van zichzelf.  

  

  Mitchel werdt er een beetje niet goed van dat pappatelkens brasems ving en hij geen vis kon vangen.( Dat is weleens andersom geweest ;-)  ).  

  Een beetje zon kan Mitchel wel gebruiken.Hier maakt hij het reclame sportje van Campina ..de vissende melkfles.  

  De hengels op de bodem bleven net zo stil liggenals toen ze erin werden gegooit.  
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  De brasems zitten al helemaal vol met paaipukkels.Daarnaast hebben ze weinig slijm op dit moment en zijn mooi donker van kleur.  

  Helaas geen karpers gezien.Maar het is nog vroeg in het jaar.Dus wie weet wat er nog komen gaat.Tot de volgende sessie:  Mitchel & Marcel.      
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