
Eerste keer Karperen 2011

Geschreven door Marcel Mos

Eerste ochtend karperen 2011.

  

Het is woensdag morgen.
En het is een bewolkte dag.
Maar ik wilde is kijken of de karper al los was.

  

  

       Het is aardig fris.
Ben ik niet zo blij mee op de karper.
Want ik wil juist in de kantjes vissen waar de karper de warmte opzoekt.
Om even lekker te gaan azen.

  

  

1 hengeltje op de bodem gelegd in het midden.
En met de andere in het kantje met het pennetje.
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  De wind stond mooi op het kantje.En ik was vol verwachting.Heb lekker het pluutje achter me gezet.Want er viel hier en daar een druppeltje.

  Na een uurtje kwam de zon door.En toen werdt het goed vertoeven.  Helaas moest ik om 12 uur weer thuis zijn want dan kwam Mitchel weer uit school.Dus om 11:35 ben ik weer ingaan pakken.Een wegloper gehad op de pen.Maar die sloeg ik mis.Ik weet wel dat het karperen weer in het bloed kruipt.Zou zo morgen weer kunnen gaan.  

  Dus ik laat het water en het zonnetje achter.Voor de volgende keer.Tot de volgende sessie.Marcel Mos.
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