
Vissen naast de Waterkering

Geschreven door Marcel Mos

Weer vissen in 2010.

  

Ik had afgesproken met Zeevismaatje Paul.
We zouden gaan kijken op het ponton bij Rozenburg.
Maar deze stond ondanks de gladheid gewoon vol.
Dus door gereden en op het steigertje gaan staan 
naast de Waterkering.

  

.

      

Een prima stek maar wel wat krap voor met 4 hengels.
Nou hebben Paul en ik al wat vaker zamen gevist.
En ik heb van hem geleerd met de stroom mee te vissen.
Dus ook tegen de stroom in te gooien.
Omdat we dit samen goed doen hebben we niet veel 
last dat we door mekaars lijnen heen zitten.

  

  

Hier nog met me oude warmte pak die ik aan me vader geschonken heb.
Je gooit toch weer een stuk meer die vaargul in 
omdat je al een stukje in het water staat.
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Nu nog kijken of er wat uit wil komen.

  

  

  

Je ziet dat de ruimte niet veel is .
Maar het is te doen.
En Paul is niet vies van een beetje lichamelijk contact.
Moet je wel mee uit kijken bij hem...
voor je het weet warmt die zich op aan je ;-)

  

Het begint alweer wat donkerder te worden.
En we krijgen niet veel aanbeten.
1 om precies te zijn.
Maar we zijn bikkels en zetten gewoon door.
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  Paul warmt zich vandaag op aan een bakkie thee.Dat geeft mij weer een stuk meer rust ...Op een gegeven moment begint het flink te sneeuwen.Het wordt verdomt koud.Omdat ik ook nog moet werken die nacht ,besluiten we om op te gaan ruimen voor we last hebben van de sneeuw met het terug naar huis rijden.We ruimen de spullen op de steiger al op.Gooien het aas in het water .Dit omdat we samen niet de mogelijkheid hebben om deze dagen nog te vissen.En dan wil ik me rechter hengel oppakken en zie daar tikken op me top.En tijdens het indraaien voel ik dat het goed is...Een gul hangt aan de hengel van een 45 cm.Gooi je net je aas weg vang je gul.Maar niet getreurd de eerste Gul 2010 is binnen.Paul draait ook ze hengels in en de eerste hengel gaat verdomt zwaar.Ja je raad het al..een hele mooie gul hangt er aan van 51 cm.Zal je altijd zien...gaat de vis lopen is je aas zwemmen.Maar er was niets meer aan te doen.We zijn verder gaan inpakken en naar huis gereden.  

Hier zijn ze dan een dag later op de slacht plank.Waar ik ze fileer tot mooie strookjes graatloze gulfilet.Heerlijk voor de kibbelingen.  

  Heerlijk middagje vissen geweest.Paul uiteraard weer bedankt.En tot de volgende sessie.  Marcel Mos.    
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